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Column en boekbespreking

Een misdadiger is meer dan zijn delict
Beeldvorming via Jan Eerbeek

Dominee Jan Eerbeek is hoofdpredikant bij de Dienst
Geestelijke Verzorging van DJI (Dienst Justitiéle Inrichtin-
gen), waarvan het Gevangeniswezen onderdeel uit maakt.
In 2009 kwam er een boek van hem uit met de titel: ‘Een
misdadiger is meer dan zijn delict’.

Eerlijk gezegd zou ik niet snel op zo'n titel komen. Je loopt
op die manier wel erg gemakkelijk voorbij het misdrijf dat
hij pleegde. Laat dat ‘meer dan’ maar even zitten. Misda-
digers horen een stevige vrijheidsstraf te ondergaan, en
voorlopig weg te blijven uit het maatschappelijk leven. Mis-
dadigers wassen wit, moorden, stelen, schieten, verkrach-
ten en maken de samenleving bang.

Mijn titel zou zich meer richten op het slachtoffer, de
machtsmindere. Dus niet ‘Een misdadiger is meer dan zijn
delict’, maar ‘Een slachtoffer is meer dan het onrecht dat
hem is aangedaan’. Laten we wel wezen; Wie ooit werd
overvallen, verkracht, geslagen, mishandeld of beroofd,
heeft angst. Angst die doordringt tot in alle vezels van je
bestaan. Herbelevingen tot in lengte van jaren. Zeker nu
de wereld steeds gewelddadiger wordt, is er behoefte aan
veiligheid. Ik vind het dan ook een-goede zaak dat-het Mi-
nisterie van Justitie een andere naam heeft gekregen: het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Veiligheid voorop dus.
Want de onveiligheid is ondertussen doorgedrongen op
winkelcentra, kinderdagverblijven, scholen en trapveldjes.
Het is zelfs ons huis binnengekomen, binnengeslopen tot
op onze zolderkamers. Veel mensen realiseren het zich
niet, maar wat te denken van de criminaliteit die via het in-
ternet plaatsvindt, zoals webcam-seks met minderjarigen.
Afgedwongen onder de zware dreiging van identiteitsver-
wisseling. Als eerlijke zakenman kun je zo je bedrijf kwiijt-
raken. En dat allemaal zonder dat de crimineel maar één
stap buiten de deur komt, omdat alles zich afspeelt in de
beslotenheid van de kamer. Of mensen (mensen?), die
denken dat ze homo's virtueel of fysiek in elkaar mogen
rammen. Enzovoort.

Nu moet ik toegeven dat Eerbeek kanten blootlegt die een
gedetineerde niet zal laten zien als hij tussen zijn maten is.
In de beslotenheid van de kamer, in dit geval de kamer van
de dominee, gaat maar al te vaak het masker af. Want als
je vastzit kun je jezelf niet meer ontlopen. En het helpt echt
niet (in ieder geval niet écht), dat je, als gedetineerde in
een Nederland bajes, een tv, douche, en koelkast op je cel
hebt. Daar komen geen echte oplossingen vandaan. Zelfs
van de mooiste onderwijs- en resocialisatietrajecten moet
worden gezegd dat deze slechts ten dele zullen bijdragen.

In je hart durven te kijken, of: te laten kijken. Onder ogen
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durven te zien hoe de kelder van je leven er uit ziet. On-
derkennen dat je het alleen niet trekt als veroordeelde cy-
bercrimineel, moordenaar of pion in een mislukte drugs-
transactie. Dat je daarbij anderen hebt meegesleept,
misschien wel je vrouw en kind. Inzien ook dat er toch een
God bestaat.

Als ik dit schrijf is het stille week. Bladerend in het boek
van Eerbeek lees ik meer toewijding dan een mens op—,
eigen houtje voor elkaar bokst. Vaak onderschrijf ik, ne.
christenmens als ik ben, mijn gebrokenheid en het nut van
Christus bloed. Maar tegelijkertijd sluit ik mezelf daar soms
van uit. Ik bedoel: als ik blijf steken bij de uitspraak dat “
Een crimineel eerst maar eens een flinke tijd niet meer
moet zijn dan zijn delict”, ik niet verder kom dan dat, dan
is het nogal mager.

Misschien zou het me helpen als ik zelf werd ingesloten.
En zou ervaren dat Hij het is die langskomt in de besloten-
heid van de GV-kamer, de kerkdienst of de cel wellicht.
Hoofdpredikant Jan Eerbeek vertelt over het werk onder
gedetineerden, en verschaft de lezer een bijzonder kijkje
in de gesloten wereld van het Gevangeniswezen. En in
de gesloten wereld van elk mensenhart, waar alleen Gods
Geest de maskers weg haalt. Ook bij slechte mensen aan
de goede kant van de deur.
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